
Challenge Henk Bosch. 
 

 

1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten. 
 

 

Ik heb zelf bijna 30 jaar gevoetbald bij Juliana’32 in Hengelo en op verschillende posities, zelfs doelman geweest. 

Hoogste elftal was toen het 3e elftal waar ik toen een wedstrijd mocht keepen. Dat was een leuke ervaring. Verder 

in verschillende jeugdelftallen vaak topscorer geweest aan het einde van het voetbal seizoen. 
 

2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren? 
 

 

Ik keek iedere zaterdag langs de zijlijn bij ESC Elburg naar mijn zoon en dochter die toen bij de junioren speelden. 

Ze vroegen op een gegeven moment van de vereniging aan ouders om ook te gaan fluiten en zo ben ik begonnen 

bij de F-pupillen iedere zaterdag ochtend om 8:30 uur op een half veld. Een hele toffe ervaring om de kleintjes de 

beginselen van het veldvoetbal bij te brengen. Toen liep je als scheidsrechter nog tussen de voetballertjes. 
 

3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché. 
 

 

De rust mag voor mij langer duren dan 15 min. Voor mij mag dat gerust met 5 a 10 min verlengd worden haha!! 

Dat geeft letterlijk echt wat meer rust. Dus wanneer je in de kleedkamer bent aangekomen als scheidsrechter, 

vanaf dat moment de rusttijd in laten gaan. Soms moet je bij sommige verenigingen hele einden lopen vanaf het 

veld om naar de kleedkamer te komen! 
 

4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe? 
 

 

De tas vlak voor vertrek inpakken zodat ik zeker weet dat alles er in zit wat ik nodig heb en altijd een paar extra 

voetbalschoenen bij me voor het geval dat.  
 

5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis. 

 Wie nodig je uit? En waarom?  
 

 

Jan Germers, mijn allereerste jeugdleider bij de F-jes, toen ik begon met voetbal bij Juliana ’32 in 1974. Hij kon de  

jongens goed verbinden met elkaar en was in staat iedereen op een goede plek neer te zetten en een hecht team 

te smeden in het veld. 

Dhr. Scheurwater,  mijn  toenmalige coach/trainer bij de A-1 jeugd, die mij het vertrouwen gaf om in de spits te 

spelen. Dat is geweldig goed voor mijn zelfvertrouwen geweest. 

Gerhard Bosch (mijn veel te vroeg overleden broer), die mij de fijne kneepjes van het voetbal leerde en waar ik  

samen vele uurtjes in de buurt heb doorgebracht tijdens buurtstraat toernooien. Een lekker balletje gehakt met 

mayo staat dan zeker op het menu! 
 

6. We gaan de verkregen informatie van onze leden publiceren op onze website. Daarvoor hebben 

 we op grond van de privacywetgeving (AVG) jouw toestemming nodig. 
 

 

 Geef je de TC, het Bestuur en de webbeheerder (tevens secretaris SZO) toestemming om jouw 

 ingevulde “challenge” te publiceren op de website www.szozwolle.nl?     JA . 
 

 

 

 

 

 

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer:  Reiny (Roony) Griemink  

 

 


